
Geboren te Hoelbeek op 4 juni 1931 en in familiekring thuis 
in Mopertingen zachtjes ingeslapen op 1 december 2021, 
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Alice 
tijdens de uitvaartplechtigheid op dinsdag 7 december 2021 
om 10u30 in de Sint-Catharinakerk te Mopertingen, 
gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren 
in de voornoemde kerk vanaf 10u.

U kunt Alice een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar 
familie in Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen, 
na de gebedswake in de parochiekerk op maandag 6 december om 19u.

Rouwadres: aan de familie van Alice Boelen
P/a Uitvaartcentrum Matheï Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be

Dit melden u met droefheid maar ook 
met grote dankbaarheid voor haar liefde: 

Haar echtgenoot 

        Louis Meyers-Boelen

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

        Willy en Maike Peeters-Meijers
 Dries en Liesbeth Mahieu-van Mellaert, Jules en Otis
 Sanne Mahieu
 Egon en Nina Corens-Peeters, Brinn en Ebben
        Marcel en Jacqueline Meyers-De Leng
 Mel en Karen Feeney-Meyers, Emiel, Connor en Sam 
 Nick en Michelle Meyers-Vanwelden, Lev 
 Ellen Meyers
        Ludo en Marleen Beaulen-Meijers
        Marc en Marlies Meyers-Brepoels
 Andy en Lien Thijs-Meyers

Haar broer, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

        † Emiel Boelen
        † Lambert en † Maria Smits-Meijers
 kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
        † Pierre en † Johanna Loijens-Meyers
        E.Z. Madeleine Meyers

De families Boelen-Louwette, Meyers-Goossens

Een bijzonder woord van dank aan

        Het ganse team van  het Wit-Gele Kruis, Afdeling Bilzen
        Familiehulp, in het bijzonder Lutgart
        Dr. Ludo Martens, Dr. Jan van der Heijden, haar huisartsen
        Paul Staeren, haar kinesist
        Rachid, haar poetshulp
        Louiza en Micheline van I-mens

Mevrouw 

Alice 
    Boelen
echtgenote van de heer 

Louis Meyers

Wij zijn ons moeder niet verloren
Daarvoor gaf ze ons teveel
Wat zij ons zei, blijven we horen
Van wat wij zijn, is zij een deel

†


