-|- Een goed mens is een zegen voor de wereld.
Zo iemand, gewoon en goed,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Antonie
Vanspauwen

echtgenote van de heer

Rik Luys

Ze werd geboren te Bilzen op 30 juni 1932
en is in familiekring van ons heengegaan
in het WZC Eyckendael te Riemst op 22 december 2019.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de decanale kerk St.-Mauritius te Bilzen (Markt)
op zaterdag 28 december 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren: in de kerk vanaf 10 uur.

Daarna leggen we haar te ruste
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Gebed voor Antonie: vrijdag om 19 uur in bovenvermelde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:

vrijdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Mather,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Haar echtgenoot

Rik Luys

Haar dochter en schoonzoon

Marie-José Luys en Wilfried Knott

Haar zus, broer, schoonzussen, schoonbroer, nichten en neven

Paul T en Maria Vanspauwen - Noben
Michel T en Alice Vanspauwen - Stulens

Jef en Fernanda Vanspauwen - Missotten
Hubert T en Louisa Missotten - Vanspauwen

Louis en Liliane De Boozeré - Luys

De families Vanspauwen - Cremers en Luys - Imgartchen

Met dank aan:

Haar huisartsen drs. Geusens en Hardy en dr. Meys.

Het personeel van WZC Eyckendael.

Rouwadres:

Aan de familie van Antonie Vanspauwen
P/a Uitvaartcentrum Mather,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Voor Antonie wordt ook gebeden tijdens de eucharistievieringen van
de parochiefederatie Bilzen-Centrum op 25 en 26 januari 2020.




