


“Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet

Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon”

De heer 

Dirk 
Uytdenhouwen
Partner van mevrouw
			  Sonja Franssen 

Hij werd geboren te Bilzen op 31 oktober 1968 en is van 
ons heengegaan in het UZ Leuven op 18 oktober 2020.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Dirk een laatste 
groet te brengen in aanwezigheid van de familie 
op vrijdag 23 oktober 2020 van 19 uur tot 20 uur
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Kloosterstraat 48.

De afscheidsdienst zal, gezien de omstandigheden, 
in uiterst intieme familiekring plaatsvinden in de aula 
van Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt.

Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje in het
urnenveld van de begraafplaats te Munsterbilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn partner
       Sonja Franssen

Zijn kinderen
       Jeroen en An Uytdenhouwen - Jorissen
       Valérie en Casper Uytdenhouwen - Carmans
       Kim en Jeroen Uytdenhouwen - Vincent

De kinderen van Sonja
       Jessica Reynders
       Stef Reynders

Zijn ouders
       Marcel en Philomene † Uytdenhouwen - Hasevoets

Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
       Brigitte en Filip Uytdenhouwen - De Witte
       Peter en Patricia Uytdenhouwen - Gommers
       Ghislain en Carine Uytdenhouwen - Roex
	 en hun kinderen

De families Uytdenhouwen - Hasevoets en Franssen.

Met dank aan iedereen die hem met liefdevolle zorgen 
heeft omringd.

Rouwadres:	 Aan de familie van Dirk Uytdenhouwen
        		   P/a Uitvaartcentrum Matheï, 
         		  Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.


