Zonder jou tikt de klok even snel...

Maar voor ons veranderen de tijden wel.

Wij nemen afscheid, jij moet nu gaan...

Weet dat je in ons hart altijd blijft voortbestaan.

Mevrouw

Elza Vossius

echtgenote van de heer

Jos Massant

Geboren te St.-Truiden op 6 januari 1935 en is
van ons heengegaan te Tongeren op 22 februari 2019,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De gebedswake waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal doorgaan op woensdag 27 feburuari 2019 om 19 uur
in de dekenale kerk St.-Mauritius te Bilzen (Markt 1).

Aansluitend is er gelegendheid tot begroeting in aanwezigheid
van de familie in Uitvaartcentrum Mathei Bilzen,
Kloosterstraat 46-48.

Gevolg gevend aan de wens van Elza
zal de afscheidsviering in intieme kring gehouden worden
in de aula van Uitvaartcentrum Mathei Hoeselt.

De urne krijgt nadien een plaatsje in het urnenveld
van de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Haar echtgenoot

Jos Massant

Haar kinderen en kleinkinderen

Marc en Lydia Massant - Verjans
Karen en Tom
Sander

Stefan en Marleen Meyers - Massant
Kris en Katja
Geert en Inne

Greteke Massant

Haar schoonzussen, schoonbroer, nichten en neven.
De families Vossius - Vanmarsenille en Massant - Vanrompay.

Met dank aan:

Dr. Els Forier, haar huisarts.
Dokters en verplegend personeel van het
AZ Vesalius Tongeren.

Rouwadres:

Aan de fam. van wijlen Elza Vossius
P/a Uitvaartcentrum Mathei
Kloosterstraat 46 - 48, 3740 Bilzen.

Elza hield het graag bij één bloemstuk van de familie.




