Onverwacht zwom je naar de overkant ...

De heer

Eddy

Vandecaetsbeek

Hij werd geboren te Hasselt op 19 april 1964
en is plots van ons heengegaan te Bodrum (Turkije)
op 4 september 2019.

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,
afscheid te nemen van Eddy tijdens de begroeting
op woensdag 11 september 2019, van 19 tot 20 uur

in Uitvaartcentrum Mathei Bilzen, (Kloosterstraat 46-48).

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden
in de aula van Uitvaartcentrum Mathel Hoeselt.

Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje
in het urnenveld van de begraafplaats te Munsterbilzen.

Dit melden u met droefheid

Zijn kinderen

Wesley en Amélie Vandecaetsbeek - Vanhove

Zijn vader

Mathieu en Godelieve T Vandecaetsbeek - Swinnen

Zijn vriendin

Christiane Claesen en kinderen

Zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
Julien en Nicole Vandecaetsbeek - Maggen
Peter en Peggy Brouns - Vandecaetsbeek
Marc en Kim Vandecaetsbeek - Dirckx
en hun kinderen

De familie Vandecaetsbeek

Rouwadres: Aan de familie van Eddy Vandecaetsbeek
P/a Uitvaartcentrum Mather,
Kloosterstraat 46-48
3740 Bilzen.




