Zoals het gisteren eens was,
zal het morgen nooit meer zijn...

De heer

%
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echtgenoot van mevrouw

Jeannine Gielen

Hij werd geboren te Hoeselt op 19 november 1943

en is na een korte ziekteperiode van ons heengegaan

op de palliatieve eenheid van het ZOL Campus St.-Jan
te Genk op 17 oktober 2020.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Erik een laatste groet
te brengen in aanwezigheid van de familie op donderdag
22 oktober 2020 van 19 tot 20 uur

in Uitvaartcentrum Mathe' Bilzen, Kloosterstraat 48.

De afscheidsdienst zal, gezien de omstandigheden,
in uiterst intieme familiekring plaatsvinden
in de dekenale kerk St.-Mauritius te Bilzen.

Daarna leggen we hem te ruste in de grafkelder
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote

Jeannine Gielen

Zijn kinderen en kleinkinderen

Erwin en Elsy Laussat - Pellaers
Arnout
Stijn

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Jef en Marleen Gielen - Cuyx
Ellen en Bert Schoenmaekers - Everaerts

Gilbert en Vivianne Jorissen - Gielen
Gert en Irissa Vandelaer - Vanoirbeek
Anne-Lee
Jan en Sandrina Vandelaer - Gemels
Louis

De families Pellaers - Lormans en Gielen - Palmans.

Rouwadres:

Aan de familie van Erik Pellaers
P/a Uitvaartcentrum Mathel
Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.

Met dank aan het team van Dominique Noben
voor de verpleging aan huis.



