


Sterven doe je niet ineens
maar af en toe ‘n beetje
En alle beetjes die je stierf
‘t is vieemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
Maar op ‘'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe

- Toon Hermans -

Mevrouw

Sl
Trakoe

echtgenote van wijlen de heer

Lucien Vandeborne
(T 25 juni 2020)

Ze werd geboren te Bilzen op 16 oktober 1935 en is in
familiekring van ons heengegaan in het AZ Vesalius te
Tongeren op 30 maart 2021.

De afscheidsdienst zal, gezien de omstandigheden,
in intieme familiekring plaatsvinden in de aula van
het uitvaartcentrum.

Na de crematie krijgt haar asurne een plaatsje bij die van
Lucien in het urnenveld van de stedelijke begraafplaats te
Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Philip en Marijke Vandeborne - Caubergh
Riccardo en Lise Bertozzi - Vandeborne
Lore Vandeborne
Dries Vandeborne

Johan en Cathérine Vandeborne - Segers
Alexander en Anna Vandeborne - Marchal
Olivier
Louis
Frédéric en Lore Vandeborne - Achten
Oscar

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Carlo T en Josée Van Elst - Fraikin, Marcel Vermeylen
Paul T en Godelieve T Vandeborne - Indesteege
en hun kinderen en kleinkinderen

haar zus, schoonbroer, nichten en neven

De families Fraikin, Collas, Vandeborne, Ritzen.

Rouwadres: Aan de familie van Paula Fraikin
P/a Uitvaartcentrum Mathel
Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.




