De enige pijn
die je ons hebt aangedaan,
is dat je ongevraagd
bent heengegaan

_I_

De heer
Frans Wijnen

echtgenoot van mevrouw

Marina Vos

Hij werd geboren te Luik op 16 maart 1949
en is in familiekring van ons heengegaan
in het ZOL Campus St.-Jan te Genk op 20 januari 2018.

De afscheidsdienst gevolgd door de bijzetting in de familie-
grafkelder, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2018 om 10.30 uur
in de Sint-Stefanuskerk te Val-Meer (Bampstraat - Riemst).

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden
op vrijdag 26 januari van 19 tot 20 uur

en op zaterdag 27 januari van 9.30 tot 10 uur

bij hem thuis, Vijf Kruisenstraat 24 in Val-Meer.

Dit melden u met droefheid:

Marina Vos
zijn echtgenote

Jan en Katrien Wijnen - Bruninx
Louis
Rik en Karen Wijnen - Brouwers
zijn kinderen en kleinkind

Hubert en Frieda Wijnen - Moesen
Ernest en Marie-Thérése Schils - Wijnen
Jul en Gabi Wijnen - Schoubben

Roger en Denise Roebben - Wijnen
Guido en Lut Martens - Wijnen

Jos Wijnen en Mieke Vandeurzen

Paul en Eliane Wijnen - Stubbe

Remi en Anita Wijnen - Martens

Ludo Wijnen

Olivier en Yvonne Vos - Hermans
Jean-Marie en Juliana Vos - Dams
zijn broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters

De families Wijnen - Nijs en Vos - Nivelle.

Met dank aan:
Dr. Philippe Aras, zijn huisarts.
Dokters en verplegend personeel van het ZOL,
in het bijzonder Dr. Bart Neuville.
Rita Palmaers, zijn thuisverpleegster.

Rouwadres:
Marina Vos
Vijf Kruisenstraat 24,
3770 Val-Meer.




