Degenen die ik lietheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad te ontmoeten...

Bedroefd nemen we
afscheid van

Mevrouw

ey
Cielen

Weduwe van de heer
Lambert Bertrand

Geboren te Gelinden op 4 december 1925
en van ons heengegaan in WZC St.-Jozef
te Munsterbilzen op 17 november 2021,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Dit melden u met droefheid:
Haar nichten en neven, hun kinderen en kleinkinderen

Jan en Marie-Clotilde Bocken - Gielen

Wim en Lutgart T Vernaeve - Gielen

Odette Smets

Michel en Frieda Govaerts - Vanden Bossche
Pierre en Tilly Moens - Govaerts

Ben 1 en Marijke Millet - Govaerts

Paul en Annemie Govaerts - Rondou

Jo en Marleen Govaerts - De Smedt

De nichten en neven van de familie Bertrand
De families Gielen - Monfrére en Bertrand - Vossen

De afscheidsliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitge-
nodigd, zal plaatsvinden op dinsdag 23 november 2021
om 10.30 uur in de St.-Mauritiuskerk te Bilzen (Markt).
We komen samen aan de kerk vanaf 10 uur.

Daarna leggen we haar te ruste bij Lambert
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Met dank aan haar huisarts dr. Els Forier
en aan het personeel van WZC St.-Jozef.

Rouwadres: Aan de familie van Nelly Gielen
P/a Uitvaartcentr. Mathei Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be

Dit bericht geldt als enige kennisgeving




