
Nu mag hij schoon rustig slapen, alle zorgen zijn voorbij,
de pijn, gezel van vele dagen, het kruis dat hij zo lang 

moest dragen, bloeit nu bij de Heer als bloemen bij ….

Hij werd geboren te Diepenbeek op 30 september 1947
en is van ons heengegaanin het AZ Vesalius te Tongeren  

op 7 november 2019, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De afscheidsliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de dekenale kerk Sint-Mauritius te Bilzen
(Markt 1) op donderdag 14 november 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
vanaf 10 uur in de dekenale Kerk.

Na de crematie krijgt de asurne een warm plaatsje thuis.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
woensdag 13 november 2019 van 19 tot 20 uur  
in Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote

       Mireille Wynant

Zijn kinderen en kleinkinderen

      Rony Wouters en Mirella Milito
 Tristan

      Ronald en Kristel Wouters - Peetermans
 Lorena
 Loridana

      Sacha en Olga Tessely - Aleksanderova 
 Alexander
 Dominic, zijn petekind

De families Wouters - Diriken en Wynant - Debacker.

Met dank aan:   
       Dr Rudi Thys en Dr Hans-Christiaan Van den Broek, 
       zijn huisartsen.
       Mady en Pol, zijn verpleegkundigen aan huis. 

Rouwadres:   
 Aan de familie van Herman Wouters 
 P/a Uitvaartcentrum Matheï
 Kloosterstraat 46 - 48, 3740 Bilzen.

Voor Herman wordt ook gebeden tijdens de herdenkingsmis
op 23 en 24 november 2019. 

   De heer 

   Herman
   Wouters
   echtgenoot van mevrouw 

   Mireille Wynant


