Waarom al dat lijden, waarom al die pijn.
Je wilde zo graag verder leven, zo graag bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde zo graag verder maar verloor dit gevecht.

_|_

De heer

Jef Janssen

echtgenoot van mevrouw

Gisele Fransen

Hij werd geboren te Munsterbilzen op 19 juli 1953 en is thuis
in familiekring van ons heengegaan te Bilzen op 21 juli 2019.

Je kan samen met ons afscheid nemen op de volgende gele-
genheden:

Op woensdag 24 juli om 19 uur

houden we een gebedswake in de dekenale kerk van Bilzen
(Markt 1). Aansluitend is er de mogelijkheid om Jef te groeten
in het Uitvaartcentrum Mathei, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.

Op donderdag 25 juli om 10.30 uur
tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde kerk
waar vanaf 10 uur gelegenheid tot groeten is.

Daarna leggen we hem te ruste
op de begraafplaats te Munsterbilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote

Giséle Janssen Fransen

Zijn kinderen en kleinkinderen

Wouter en Wendy
Anouk, Lotte, Arne, Lauren

Katrien en Akeem Beejay
Yawra

Met speciale dank aan:

Drs. Frans en Koen Blauwens, zijn huisartsen
De dokters en het verplegend personeel
van het AZ Vesalius te Tongeren

Wesley, Tine en Romina zijn thuisverpleging

Rouwadres:

Aan de Familie Janssen Fransen
P/a Uitvaartcentrum Mathei
Kloosterstraat 48

3740 Bilzen

Voor Jef wordt ook gebeden tijdens de eucharistievieringen
van de parochiefederatie Bilzen-Centrum in het laatste
weekend van augustus (24 en 25).




