
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden. 
Je hebt het ontzettend moedig gedaan. 

Wie kan weten hoe je hebt geleden? 
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan?

   De heer 

   Jean Tilkin
   echtgenoot van mevrouw 

   Margaritta Steegen

Hij werd geboren te Bilzen op 25 juli 1942 en is van ons heen-
gegaan in het AZ Vesalius te Tongeren op 12 november 2019, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om afscheid te nemen van 
Jean tijdens de gebedswake op vrijdag 15 november 2019 
om 19.30 uur in de dekenale kerk Sint-Mauritius te Bilzen.

Aansluitend is er gelegeheid tot begroeting in het bijzijn
van de familie, in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen.

Gevolg gevend aan de wens van Jean 
zal de afscheidsdienst in intieme kring plaatsvinden 
in de aula van Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt.

Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje
in het urnenveld van de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Voor Jean wordt ook gebeden tijdens de herdenkingsmis 
op 23 en 24 november 2019.

Dit melden u met droefheid

Zijn echtgenote

       Margaritta Steegen

Zijn kinderen en kleinkind

       Johan Tilkin

       Danny en Sandra Vandelaer - Tilkin
 Tim Vandelaer

       Frank en Heidi Tilkin - Empsen

Zijn trouwe viervoeter Kido

Zijn broers

       Henri † Tilkin
       François Tilkin

Zijn zus

       Germaine Tilkin

Zijn schoonbroers, schoonzussen, nichten en neven.
De familie Tilkin - Claesen en Steegen - Liebens.

Met dank aan:   Dr. Paul Geusens, zijn huisarts.
  Palliatieve eenheid “De Schelp”. 

Rouwadres: Aan de familie van Jean Tilkin
  P/a Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.


