
Als terugkijken pijn doet,
vooruitkijken je bang maakt,
kijk dan naast je.
Ik ga met je mee, 
ik ben altijd bij jou.
Alle dagen...

De heer 

	    		 Jozef 
  			    Lunskens
		  Echtgenoot van mevrouw 

		  Ivonne Vanderspikken

Hij werd geboren te Bilzen op 28 februari 1932 en is van 
ons heengegaan in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 
1 januari 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De begroeting en de afscheidsdienst zullen, gezien de 
omstandigheden, in intieme familiekring plaatsvinden in 
de dekenale kerk St.-Mauritius te Bilzen.

Daarna leggen we hem te ruste
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote
       Ivonne Vanderspikken

Zijn kinderen en kleinkinderen
       Jos en Sophie Maes - Lunskens
	 Marthe
	 Noor
	 Hanne

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Lunskens - Lathouwers 
en Vanderspikken - Vaninbroukx.

Met dank aan de dokters en het verplegend personeel van 
de palliatieve eenheid ‘De Haven’ van het AZ St.-Blasius.

Rouwadres:  Aan de familie van Jozef Lunskens 
      	         Kokerijstraat 84
      	         9310 Meldert.


