Hij hield van ons
en wij van hem...

_|_

De heer

Jan Combhair

echtgenoot van mevrouw

Maria Moermans

Hij werd geboren te Vlijtingen op 11 november 1925
en is thuis in familiekring overleden te Grote-Spouwen
op 21 maart 2017, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Echtgenoot van Maria Moermans
Pa van Georgette en Christa
Schoonpavan  Eric en Rony
(O)Pa van Wouter en Cindy, Jarne en Luna
Karlijn en Wouter, Marie en Arthur
Janne
Delen mee in hun verdriet: zijn broers, zussen 1, schoonbroers 1,

schoonzussen, neven en nichten.

De families Comhair - Vanweert en Moermans - Tilkin.

De afscheidsplechtigheid, waartoe we u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de aula van Crematorium De Tesch te Hasselt
(Prins Bisschopssingel 67) op zaterdag 25 maart om 11 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
in de ontvangstruimte van De Tesch om 10.30 uur.

De asurne krijgt een plaatsje in het urnenveld van de begraafplaats
te Grote-Spouwen.

De gebedswake zal plaatshebben in de St-Lambertuskerk
te Grote-Spouwen op vrijdag 24 maart 2017 om 18.30 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen in aanwezigheid van de familie:
vrijdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Mather,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Rouwadres: Aan de familie van wijlen Jan Combhair
P/a Uitvaartcentrum Mathei
Kloosterstraat 46-48
3740 Bilzen

Met dank aan: ~ Dr. Rudi Scherpenberg, zijn huisarts.
Rita Palmaers, zijn verpleegster aan huis.




