
Wilhelmus ‘Hermus’
Lambrechts

1930  -  2017

Op m’n gezicht een glimlach
Van binnen een traan
Lieve schat, ik mis je
Mijn hart schreeuwt je naam

De heer 

Wilhelmus Lambrechts
‘Hermes’

Hij werd geboren te Vliermaal op 18 februari 1930
en is overleden in het ZOL Campus St.-Barbara te

Lanaken op 14 juni 2017.

Gebed voor Hermes: 
dinsdag 20 juni 2017 om 19 uur in de parochiekerk St.-Agapitus 
te Vliermaal (Leopold III-straat - Kortessem).

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
dinsdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Matheï, 
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen. 

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 
plaatsvinden in bovenvermelde kerk op woensdag 21 juni 2017 
om 10.30 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren: vanaf 10 uur in 
de parochiekerk.

Daarna leggen we hem te rusten op de begraafplaats te Vliermaal.

Hij was de broer en schoonbroer van
 Ludovic † en Annie † Lambrechts - Wils
 Jozef † en Victoire † Lambrechts - Digneffe
 Chrétien † en Paula † Lambrechts -Sepers 

Dit melden u met droefheid:

Zijn oogappels
 Mario Machiels en Ilse Mothet
 Lirana
 Diamond
 Angel
 Alejandro
 Shana
 Mandy

Zijn petekinderen

 Roeland en Dominique Lambrechts
  Willem
  Robrecht
  Annelien

Zijn neven en nichten 

 Roeland en Dominique Lambrechts - Rems en kinderen
 Guy en Anny Bollen - Lambrechts en kinderen
 Patric en Frieda Mattart - Lambrechts en kinderen
 Jos en Conny Leen - Lambrechts

Zijn trouwe viervoeter Pinky

Met dank aan: Dr. Martine Cauberghs 
  en dr Michiel Gerits, zijn huisartsen.
  Yves en Christel van de thuisverpleging.
  Personeel van het dagcentrum De Schakel.
  Emile, zijn logopedist.

Rouwadres: Aan de fam. van wijlen Hermes Lambrechts
  P/a Uitvaartcentr. Matheï, 
  Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.

† 


