Papa is er niet meer -I-
Niet meer zoals hij was
Hij leeft verder in ons

In woorden en gedachten
In verhalen

In ons hart

De heer
Piet Erens

echtgenoot van mevrouw

Maike Nijssen

Hij werd geboren te Wijnandsrade (NI) op 25 maart 1931en is
in familiekring van ons heengegaan in het AZ Vesalius te Tongeren
op 13 juni 2018, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk St.-Ursula te Eigenbilzen
op woensdag 20 juni 2018 om 10.30 uur.

Daarna leggen we hem te rusten in de grafkelder op de
begraafplaats te Eigenbilzen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:

vanaf 10 uur in de St.-Ursulakerk.

Gebed voor Piet: dinsdag om 19 uur in bovenvermelde kerk.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
dinsdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Mathei,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote

Maike Nijssen

Zijn kinderen en kleinkinderen
Tom Erens
Dirk en Lucrése Voets - Erens

Margot
Nathan

Zijn schoonbroers, neven en nichten

De families Erens - Willems en Nijssen - Maesen

Met dank aan:

Dr. Ingrid Dils, zijn huisarts.
Dokters en verplegend personeel van het AZ Vesalius.

Rouwadres:

Aan de fam. van wijlen Piet Erens
Uitvaartcentrum Mathei
Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen



