Lieve oma,

ik had je nog zoveel willen vragen
en leuke dingen met je te doen,
het kan helaas niet meer.

Met jou was het altijd fijn.

Ik moet nu verder zonder jou,
maar eens zullen we weer samen zijn.

Rust zacht lieve oma




Met ieder mens dat je verliest,
bouw je daarboven een bestaan.
Zodat je, straks als het tijd is,
iets moois hebt om naartoe te gaan...

Mevrouw

echtgenote van wijlen de heer

Pieter Vanbrabant

Gewezen zaakvoerster Schoenen Colson,
Lederwaren Karin, Immo Colson.

Gewezen vennoot The Belizia Shoe

Lid van Neos-Bilzen en Okra-Lanaken

Ze werd geboren te Bilzen op 31 juli 1937 en is in familiekring
van ons heengegaan in het ZOL Campus St.-Jan te Genk op

12 december 2020, gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartliturgie zal, gezien de huidige omstandigheden, in
uiterst intieme familiekring plaatsvinden in de dekenale kerk
St.-Mauritius te Bilzen.

Daarna leggen we haar te ruste bij Pieter
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Mama van

Karin Vanbrabant en Geert Festjens

Oma van

[luna

Zus, schoonzus, tante van

Victor en Ann Colson - Laurynenko
Willy T en Marleen Colson - Schetters, Frederik Lemeer
Frans 1 en Florence Colson - Whalen

en hun kinderen en kleinkinderen

Meter van

Joeri Colson

Delen mee in dit verdriet:

De families Colson - Dusaer en Vanbrabant - Vandecaetsbeek.

Met dank aan

Dr. Hans Christiaan Van Den Broek en dr. Rudi Thys,
haar huisartsen

Dokters en verplegend personeel van het ZOL Genk

Personeel van WZC De Kristallijn

Rouwadres:

Aan de familie van Liza Colson
P/a Uitvaartcentrum Mathef,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Voor ons stond de wereld stil
toen jij heenging.

Denk jij ook aan het fijne,
dan weet je, net als ik:

dat je nooit zal verdwijnen
maar altijd bij ons zal blijven.



