
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

’t is vreemd, maar die vergeet je…
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

Je zegt : ik ben wat moe.
Maar op een keer…. 

Dan ben je aan je laatste beetje toe.

              Toon Hermans

Geboren te Hasselt op 18 oktober 1931 
en zachtjes, in familiekring, van ons heengegaan te Bilzen op 15 juni 2021.

                   Dit melden u met droefheid

                   Zijn kinderen Josette Swijsen en Guido
   Michel en Gina Raets - Swijsen
   Peter en Beé De Hen - Swijsen

                   Zijn broer, schoonbroers, neven, nichten en talrijke vrienden. 
                   De families Swijsen-Quintiens en Bellen-Aerts.

                   Gevolg gevend aan de uitdrukkelijke wens van Luc 
                   heeft het afscheid in uiterst intieme kring plaatsgevonden.

                   Met dank aan zijn huisarts dr. Nele Bloemen 
                   en aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.

                   Condoleren kan online: www.uitvaartcentrum-mathei.be 
                   of schriftelijk:         Aan de familie van Luc Swijsen
                        P/a Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

De heer  Luc Swijsen 
Echtgenoot van wijlen mevrouw Elodie Bellen


