Waarom al dat lijden, waarom al die pijn.
Je wilde zo graag verder leven.
Je wilde zo graag bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde zo graag verder, maar verloor dit gevecht...

De heer

Mathijs Brants
'Mats / Thieu’

Hij werd geboren te Munsterbilzen
op 17 november 1935 en is van ons
heengegaan in WZC Oosterzonne te
Zutendaal op 9 juli 2019, gesterkt
door het sacrament van de zieken.

Dit melden u met droefheid

Zijn kinderen en kleinkinderen

Eddy en Carine Frederix - Brants
Wesley en Katrien Bijloos - Frederix
Dorien Frederix

Bart en Sonja Brants - Engelen
Benjamin Brants en vriendin Marie
Robin Brants

Delen mee in dit verlies:

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Brants - Claesen

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake,
vrijdag 12 juli 2019 om 19 uur in de parochiekerk
O.L.V. -Tenhemelopneming te Munsterbilzen.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren
in aanwezigheid van de familie
in Uitvaartcentrum Mathei Bilzen, (Kloosterstraat 46-48).

Gevolg gevend aan de wens van Mats
zal de afscheidsdienst in intieme kring plaatsvinden
in de aula van Uitvaartcentrum Mathei Hoeselt.

Na de crematie krijgt de asurne een plaats
in het urnenveld van de begraafplaats te Munsterbilzen.

Voor Mats wordt ook gebeden tijdens de
eucharistievieringen van de parochiefederatie
Bilzen-Centrum in het laatste weekend van juli (27 en 28).

Met dank aan:

Dr. Moors, zijn huisarts.
Personeel van WZC Qosterzonne Zutendaal.

Rouwadres:
Aan de fam. van Mats Brants
P/a Uitvaartcentrum Mathef,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.




