Al hield je nog zoveel van het leven
Je had het niet in eigen hand
Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant

De heer

Marc
Latet

Hij werd geboren te Hasselt op 21 juli 1965
en hij is in familiekring van ons heengegaan
te Hoeselt op 1 mei 2020.

De afscheidsdienst zal, gezien deze uitzonderlijke tijden,
in uiterst intieme familiekring doorgaan
in de aula van Uitvaartcentrum Mathei Hoeselt.

Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje in het
columbarium op de begraafplaats te Lanaken.

Dit melden u met droefheid:

Zijn moeder

Lucie T Noben

Zijn vader

Camille Latet en Mia T Ercken

Zijn dochter

Kimberly Latet

Zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzus, neefje en nichtjes

Philip T Latet

Jurgen en Veerle Latet - Theunissen
Cassandra en Jordy

Raf en Inge Vandeursen - Latet
Kyana

Met dank aan: Dr. Piet Van Berkel
Dr. Walter Callebaut
Carine Sillen, zijn thuisverpleegster
Afd. Oncologie van het ZOL te Genk
't Veer te Maasmechelen.

Rouwadres: Scherpesteenstraat 19/1
3990 Peer

Guido Gezellelaan 15
3730 Hoeselt




