
Martin Remans



Je levensboek is volgeschreven.
Je hebt het zachtjes dichtgedaan.
Wij zullen het lezen en herlezen.
Zo blijf je voor altijd bij ons voortbestaan...

De heer 

Martin Remans
‘De glazenmaker’

echtgenoot van mevrouw Theresia Seurs

Hij werd geboren te Beverst op 11 augustus 1938 
en hij is thuis, in familiekring, van ons heengegaan 

te Bilzen op 7 februari 2021.

Gezien de omstandigheden nemen we in intieme kring
afscheid van papa, pake, opa trein in de aula van het 
uitvaartcentrum.

Na de crematie krijgt de urne een warm plaatsje thuis.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote 
       Theresia Seurs

Zijn kinderen 
       Jean-Paul en Myriam Remans - Loyens
       Martino en Hanneke Remans - De Ridder
       Danny Remans
       Annelies en Peter Remans - Thijs    

Zijn kleinkinderen 
       Hannelore
       Maxim
       Dries
       Sam

Zijn broer †, zus, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten.

De families Remans - Seurs.

Met bijzondere dank aan zijn huisarts dr Dirk Nagels 
voor de jarenlange zorgen aan onze papa en met dank
aan het Wit-Gele Kruis.

Rouwadres:  Aan de familie van Martin Remans 
P/a Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.


