
Maurice

Vele fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 
Voorgoed uit ons midden 
voor altijd in ons hart...

de heer

Maurice  
    Huygen
echtgenoot van mevrouw

Catharina Vanbrabant

Hij werd geboren te Diepenbeek op 24 maart 1936
en is van ons heengegaan in het ZOL Campus St.-Jan

te Genk op 2 april 2022.

Wij nemen afscheid van Maurice: 

Tijdens de gebedswake op donderdag 7 april 2022 
om 19 uur in de O-L-V Hemelvaartkerk te Munsterbilzen.
Aansluitend is er gelegenheid tot begroeting 
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.

Tijdens de uitvaartplechtigheid op vrijdag 8 april 2022 
om 10u30 in de O-L-V Hemelvaartkerk te Munsterbilzen.
We komen samen vanaf 10 uur in de kapel van de kerk.

Daarna leggen we hem te ruste op de begraafplaats van Schalkhoven.
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be            T: 089 49 17 27

Maurice zal verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote
Catharina Vanbrabant

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Danny en Antoinette Huygen - Maesen
 Annemieke en Peter
  Tim
  Luca
Nico † en Linda Musiek - Huygen
 Katleen en Paul
Pierro en Frieda Huygen - Huygen
 Marco en Kim
  Kjelle
  Mathies
 Melvin en Kimberly
 Michiel

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, nichten en neven
De families Huygen - Vanloffelt en Vanbrabant - Vandecaetsbeek

 

Met dank aan:

Zijn huisarts dr. Koen Blauwens
De verpleging van het Wit-Gele Kruis
Zijn kinesitherapeut Lisette Pauly

Rouwadres: 

Aan de familie van Maurice Huygen
p/a Uitvaartcentrum Matheï
Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen.


