
Wat je in je hart bewaart
vergeet je niet...

 

Marleen Maurissen 
Ze werd geboren te Bukavu op 25 februari 1957 

en is omringd door haar geliefden van hen heengegaan 
in het AZ Vesalius te Tongeren op 4 april 2019, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal opgedragen worden in de dekenale kerk Sint-Mauritius 
te Bilzen (Markt 1) op donderdag 11 april 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren: 
vanaf 10 uur in de dekenale kerk.

Daarna leggen we haar te ruste 
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
woensdag 10 april 2019 van 19 tot 20 uur 

in Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Dit melden u met droefheid

Haar kinderen
 
 Katrijn Dries en Arthur Kruijen
 Marjoleine Dries en Wim Vandormael

Haar allerliefste schatten
 
 Sveta, Jef, Babette, Miel en Jan

Haar ouders
 
 Jacques † en Dora Maurissen - Vandebeeck

Haar broer en zussen
 
 Eric, Manuella en Kristiane

Haar steun en toeverlaat
 
 Manuella en Martin, Marleen en André, Annemie,
 Véronique, Diane, Paul en Stephen.

Rouwadres:  
 
 Aan de fam. van wijlen Marleen Maurissen
 P/a Uitvaartcentrum Matheï,
 Kloosterstraat 46-48, 
 3740 Bilzen.


