
    
    Veel gegeven. 
    Weinig genomen. 
    Hard gestreden. 
    Toch verloren...

    Mevrouw 

      Margriet 
      Meesters 

Ze werd geboren te Bilzen op 10 februari 1942 en is 
van ons heengegaan in het ZOL Campus St.-Jan te Genk 

op 23 november 2019, 
begeleid door het gebed van de Kerk.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal opgedragen worden in de dekenale kerk Sint-Mauritius 
te Bilzen (Markt 1) op zaterdag 30 november 2019 om 10u30.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren: vanaf 10 uur 
in de dekenale kerk.

Daarna leggen we haar te ruste 
op de stedelijke begraafplaats te Bilzen

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie:
vrijdag 29 november 2019 van 19 tot 20 uur
in Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Dit melden u met droefheid

Haar kinderen en kleinkinderen
 
 Mark en Josiane Jacobs - Dillen
  Stephanie en Aaron
 
 Dirk en Wendy Dillen - Roumans
  Imke

 Gunter en Sandra Boonen - Dillen
  Yörg
  Diëgo

Haar zus, tantes, nichten en neven

Haar beste vriendin Christine

De families Meesters - Pellaers

Met dank aan alle dokters en verpleegkundigen die haar verzorgd 
en verpleegd hebben.

Rouwadres:  Aan de fam. van Margriet Meesters
  P/a Uitvaartcentrum Matheï,
  Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Voor Margriet wordt ook gebeden tijdens de eucharistievieringen 
van de parochiefederatie Bilzen op 28 en 29 december 2019.


