
Als de uren stil zijn en de avond valt 
dan komt de vraag...

Waarom ben je zo onverwacht heengegaan?

Hij werd geboren te Rijkhoven op 30 mei 1929 
en is van ons heengegaan in het ZOL Campus 

St-Jan te Genk op 11 februari 2021.

Gezien de omstandigheden nemen we in intieme kring
afscheid van Edmond in de aula van het uitvaartcentrum.

Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje 
in het urnenveld van de begraafplaats te Munsterbilzen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote
       Marie Meers

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
       Herman en Marijke Vandecaetsbeek - Noben
 Kevin en Sylvia
        Ferre
 Glenn en Debbie

       Jean-Louis en Ria Schabrechts - Noben
 Kenneth en Ilse
        Aiden

       Jos en Marijke Noben - Vansichen
 Ellen 
 Anke en Jeroen
        Kiana
 

Zijn zus, schoonzussen, neven en nichten.

De families Noben - Baerten en Meers - Baerten.

Met dank aan het personeel van WZC Oosterzonne.

Rouwadres:  Aan de familie van Edmond Noben 
  P/a Uitvaartcentrum Matheï, 
  Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.

De heer 

Edmond  
 Noben
echtgenoot van mevrouw 

Marie Meers


