Een goed mens is een zegen voor de wereld.
Zo iemand, gewoon en goed, is van ons heengegaan...

Mevrouw

‘Mammie’

echtgenote van wijlen
de heer

Felix Steylaerts

Lid van Samana

Ze werd geboren te Munsterbilzen op 28 september 1931
en is van ons heengegaan op 22 december 2020 in het AZ
Vesalius te Tongeren.

Dit melden u met droefheid
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Bonnie en Jael Steylaerts - Mwafwani
Richard en Melinda Steylaerts - Vanbilsen
Eric en Christel Steylaerts - Nijssen
Frans T en Marie-Christine Steylaerts - Rubens, Frank Roebben
Johan en Marijke Steylaerts - Timmermans
Denise Vanstraelen
en hun kinderen en kleinkinderen

De families Sillen - Steylaerts.

De begroeting en afscheidsdienst zullen, gezien de
omstandigheden, in intieme familiekring plaatsvinden.
Na de crematie krijgt de asurne van Mammie een plaatsje
bij de asurne van Felix in het urnenveld van de begraaf-
plaats te Munsterbilzen.

Met dank aan haar huisarts dr. Koen Blauwens en aan
Chaja en Dana voor de verpleging aan huis.

Rouwadres: Aan de familie van Eveline Sillen
Uitvaartcentrum Mathei Kloosterstr. 48, 3740 Bilzen.
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be

Dit bericht geldt als enige kennisgeving

@ Uitvaartcentrum Mathei Bilzen - Hoeselt T: 089/49.17.27




