Zo zacht als het licht van een kaars
ben je gestorven
Aan het einde van je kracht

zonder woorden, zonder klacht...

1923 - 2021

Bedroefd nemen wij afscheid van mevrouw

Echtgenote van de heer

René Brepoels (+1966)

Bestuurslid Okra
Lid van Samana
Lid van ‘t Heilig Paterke
Jarenlang actief bij meerdere verenigingen

Ze werd geboren te Bilzen op 15 januari 1923 en is thuis zachtjes
ingeslapen, omringd door haar kinderen, op 19 september 2021,
gesterkt door het H. sacrament der zieken.

U bent vriendelijk uitgenodigd op de uitvaartliturgie in de
St.-Ursulakerk te Eigenbilzen op zaterdag 25 september 2021
om 13u. Deze zal opgeluisterd worden door Martine Reyners,
begeleid door Peter Jeurissen.
Nadien volgt de bijzetting op de gemeentelijke begraafplaats.

Voor de uitvaartliturgie kan u een laatste groet brengen aan Mado
tussen 11u en 12u30 in haar tuin, Weraetstraat 3 te Eigenbilzen.

Op vrijdag 24 september 2021 wordt een gebedswake gehouden
om 19 u in voornoemde kerk.
Nadien kan u Mado groeten in Uitvaartcentrum Mathei Bilzen
(Kloosterstraat 48) in aanwezigheid van haar kinderen.

Zij was

De liefste mama van
Marc en Thérése Ronsmans - Brepoels
Frieda Brepoels

Hilde en Andreake (T 1958) Brepoels
Joris en Jacky Brepoels - Lynen

De fiere oma van

Anneleen Ronsmans en Kitty

Luk en Geertrui Truyen - Ronsmans

De tofste moeke van

Kato en Gitte
Robin en Mathis

De families Snellings - Vanrusselt en Brepoels - Claesen
delen in hun verdriet.

Een warm woord van dank aan dr. Suzanna Frints,
alle thuisverpleegsters, verzorgenden en iedereen
die Mado met liefdevolle zorgen heeft omringd.

Rouwadres: Aan de familie van Madeleine Snellings
P/a Uitvaartcentrum Mathei,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be  T: 089/49.17.27




