Groot is de leegte die je achterlaat.
Maar mooi zijn de herinneringen die blijven...

mevrouw

Aplorsine ' Sie I Tlaees

echtgenote van wijlen de heer Hubert NIJS

Lid van Samana
en van de Broederschap van Pater Valentinus

Ze werd geboren te Munsterbilzen op 28 september 1927
en is van ons heengegaan in het ZOL Campus St.-Jan te Genk
op 4 april 2019, gesterkt door het sacramant van de zieken.

De gebedswake, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 11 april 2019 om 19 uur in de
parochiekerk O.L.V. -Tenhemelopneming te Munsterbilzen.

Aansluitend is er gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn
van de familie in Uitvaartcentrum Mathei, Kloosterstraat 46-48
te Bilzen.

We leggen haar te ruste bij Hubert

op de begraafplaats te Munsterbilzen.

Voor Sin wordt ook gebeden tijdens de eucharistievieringen
van de parochiefederatie Bilzen-Centrum op 27 en 28 apiril.

Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Maurice en Paula Nijs - Vanhees
Patrick en Christel Degrave - Nijs
Joey en Nieke
Frederik en Thea
Ada
Eline en Wout

Kurt en Veerle Nijs - Vanderheyden
Jorrit en Luna
Sterre

Seppe

Haar nichten en neven

De families Pellaers - Sillen en Nijs - Miermans

Met dank aan:
Huisartenspraktijk Kampveld.
Thuisverpleging Verpleegpunt.
Haar trouwe vriendinnen.

Rouwadres:
Aan de familie van wijlen Sin Pellaers
P/a Uitvaartcentrum Mather,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.




