
Degenen die ik liefheb verlaat ik

om degegen die ik liefhad te ontmoeten

   De heer 

   Guido Verjans
   echtgenoot van mevrouw

   Lydia Vanharen

Hij werd geboren te Hoeselt op 16 januari 1952 
en is van ons heengegaan te Hasselt op 5 juli 2019, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gevolg gevend aan de wens van Guido
zal de afscheidsdienst in intieme kring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om hem een laatste groet 
te brengen op woensdag 10 juli 2019 van 19 tot 20 uur in 
Uitvaartcentrum Matheï te Hoeselt, Hoogstraat 2.

Rouwadres:
 
 Aan de familie van Guido Verjans
 P/a Uitvaartcentrum Matheï
 Hoogstraat 2, 3730 Hoeselt.

Dit melden u met droefheid

Zijn echtgenote

       Lydia Vanharen

Zijn kleinkinderen

       Cendice, Corbin en Celvin

Zijn ouders

       August † en Philomena † Verjans - Lambrechts

Zijn schoonouders

       Robert † en Josee Vanharen - Nelissen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten

       Jos en Maggy Achten - Verjans
       Marcel en Colette Verjans - Motten
       Ludo en Josianne Verjans -  Slechten
       Firmin † Verjans
       Didier en Carine Wagemans - Verjans
              en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn trouwe viervoeter Diesel

Sandra en Rik

De families Verjans - Lambrechts en Vanharen - Nelissen

Met dank aan: 
       Zijn nichtje dr. Verjans Veerle, dr. Kampil, dr. Pat.
       Zijn kinesitherapeuten Anja, Toon en Thomas.
       Zijn verzorgesters aan huis Ann en Jacqueline. 

Bloemen noch kransen


