
Als het geluk u tegenlacht, 
sta dan op de wacht.

Soms springt het als een zeepbel stuk. 

Mevrouw 

Maria Vanspauwen

echtgenote van wijlen de heer 

Martinus Ruysen (†1979)

Lid van Pater Valentinus 

Lid en gewezen bestuurslid van Samana         

Ze werd geboren te Schoonbeek op 24 juli 1925
en is van ons heengegaan in het Jessaziekenhuis 

Campus Salvator te Hasselt op 6 maart 2019.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal
opgedragen worden in de parochiekerk O.L.V. Maagd der Armen 
te Schoonbeek (Schoolstraat) op woensdag 13 maart 2019 om 
10.30 uur. Daarna leggen we haar te ruste bij Martinus op de 
begraafplaats te Beverst.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren: 
vanaf 10 uur in de parochiekerk.

Gebed voor Maria:
dinsdag om 19 uur in bovenvermelde kerk.

Gelegenheid tot afscheid nemen in het bijzijn van de familie: 
dinsdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Matheï,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Dit melden u met droefheid:

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Simonne Ruysen

Viola Lambrichts
Federico
Moreno

Debora Lambrichts en Quintino Menna
Stefania en Sandro

Amauri, Mara
Alicia en Christian

Noèmi, Reyna

Pierre en Liliane Ruysen - Jaemers
Jimmy Kesters en Wendy Coenjaerts

Finn
Chloé

Haar zus, broer †, schoonzussen †, schoonbroers †, 
nichten en neven.

De families Vanspauwen - Slegers en Ruysen - Steegmans.

Met dank aan: 

Dr. Antoon Coolen, haar huisarts.
Thuisverpleging Plus, voor de goede zorgen.
Verplegend personeel van het Salvator.

Rouwadres: 

Aan de familie van wijlen Maria Vanspauwen
P/a Uitvaartcentrum Matheï
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Voor Maria wordt ook gebeden tijdens de eucharistievieringen 
van de parochiefederatie Bilzen-Centrum in het weekend van 
30 en 31 maart.


