
  
Wanneer je verdrietig bent, kijk dan in je hart

en je zal zien dat je weent om wat je vreugde schonk.
We zullen je missen, elke dag, in kleine, eenvoudige dingen...

Hij werd geboren te Hoeselt op 6 november 1934 en is zacht 
ontslapen in het AZ Vesalius te Tongeren op 15 januari 2020,  

gesterkt door het sacrament van de zieken.

We nodigen u vriendelijk uit 
om samen afscheid te nemen van Paul:

Woensdag 22 januari 2020 om 10.30 uur 
tijdens de uitvaartliturgie in de St.-Stefanuskerk te Hoeselt-centrum. 
Er is samenkomst met gelegenheid tot condoleren vanaf 10 uur in 
de St.-Stefanuskerk.
Na de crematie krijgt de asurne een plaatsje in het urnenveld van 
de begraafplaats van Hoeselt-centrum.

Dinsdag 21 januari 2020 om 19 uur 
tijdens de gebedswake in bovenvermelde kerk.
aansluitend is er gelegenheid tot begroeting in aanwezigheid van 
de familie in Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt, Hoogstraat 2.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote

       Yvonne Jamaers

Zijn kinderen en kleinkinderen

      Patrick en Carine Voes - Gaens
 Jana
 Michiel

      Filip Voes

      Kurt en Hilde Gysen - Voes 
 Ruben
 Tim en Winde
 Laure

Zijn broers, zus †, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Voes - Verjans en Jamaers - Thoonen.

Met dank aan:   
      Dr Ruth Bollen, zijn huisarts.
      Dokters en verpleegkundigen van het AZ Vesalius.
      Jeroen, Wouter en Christa, zijn verpleegkundigen aan huis.

Rouwadres:   
      Aan de familie van Paul Voes 
      P/a Uitvaartcentrum Matheï
      Hoogstraat 2, 3730 Hoeselt.

Voor Paul wordt ook gebeden tijdens de eucharistievieringen 
van de parochiefederatie Hoeselt op 22 en 23 februari 2020.

   De heer 

   Paul Voes
   echtgenoot van mevrouw 

   Yvonne Jamaers


