
Een man die de wereld heeft omarmd, 
intens, blijmoedig en ernstig,
die eenieder wist nabij te zijn, 

met humor en een warme lach, 
is van ons heengegaan.

   De heer 

   Walter Willems

   echtgenoot van mevrouw 

   Lutgarde Vanheusden

Lid van de Koninklijke Fanfare “De Lauwerkrans” Mopertingen
en van de Landelijke Gilde.

Hij werd geboren te Mopertingen op 26 juni 1936
en is thuis in familiekring van ons heengegaan te 

Mopertingen op 7 december 2020, 
gesterkt door het sacrament van de zieken.

We hadden graag afscheid genomen in aanwezigheid 
van alle vrienden en familieleden maar gezien de huidige 
omstandigheden zal de afscheidsliturgie in intieme 
familiekring gehouden worden in de St.-Catharinakerk 
te Mopertingen.

Daarna leggen we hem te ruste in de grafkelder
op de begraafplaats te Mopertingen.

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote
       Lutgarde Vanheusden

Zijn kinderen en kleinkinderen
       Paul en Marijke Willems - Hermans
 Robin
 Sarah

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten.

De families Willems - Jeurissen 
en Vanheusden - Vandebroek.

Met dank aan:
       Dr. Mennes en dr. Dils, zijn huisartsen.
       Hilde, Krisha en Janina voor de verpleging aan huis. 
       Hilde, zijn kinesiste.

Rouwadres:   
      Aan de familie van Walter Willems 
      P/a Uitvaartcentrum Matheï
      Kloosterstraat 48, 3740 Bilzen.


