
‘Wees niet bedroefd,
maar dankbaar voor zo’n mooi leven.’

Josephine
Van Hoof

echtgenote van

Francis Dils

Geboren te Westerlo op 30 mei 1939 en zachtjes ingeslapen
In het AZ Vesalius te Tongeren op 30 september 2023,

omringd door haar geliefden en gesterkt door het sacrament van de zieken.

We nodigen je vriendelijk uit voor

de gebedswake, donderdag 5 oktober om 19u
in de St.-Ursulakerk te Eigenbilzen, 
waarna er gelegenheid is tot groeten in 
Uitvaartcentrum Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen. 
de afscheidsviering, zaterdag 7 oktober om 10u30 
in de St.-Ursulakerk te Eigenbilzen. 
Er is in de kerk gelegenheid tot groeten vanaf 10u.

Na de viering wandelen we naar de begraafplaats om haar urne bij te 
zetten in het urnenveld. 

Josephine zal verder leven in de herinnering van

haar echtgenoot 
Francis Dils

haar kinderen 
Peter Dils en Brigitte Bulitta
Ingrid Dils en Guy Mennes
Johan Dils en Jera Magnus
Bart Dils en Danielle Gregoor   

haar kleinkinderen 
Luna Dils
Jonas Mennes 
Lucas Dils    

haar zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers
haar neven en nichten
haar vrienden en kennissen

Van harte dank voor jullie goede zorgen:
Rachel, familiehulp Ferm
Koen, kinesist de 3 Bunders
het hele team van de dienst Neurologie en 
de Palliatieve dienst  van het AZ Vesalius te Tongeren.

In plaats van bloemen verkiezen we een vrijblijvende donatie
aan het ziekenhuis van Dr. Reginald Moreels in Oost-Congo, 
UNICHIR/BENISUR vzw - BE34 0689 4046 9890
met vermelding: Josephine Van Hoof.

Condoleren kan je via:
Aan de familie van mevrouw Josephine Van Hoof
p/a Uitvaartcentrum Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen
Of online www.uitvaartcentrum-mathei.be


