Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon

Mia Caenen

Lid van OKRA, Raak vzw en de Tongerse wandelvrienden.

Mia werd geboren in Veldwezelt op 6 februari 1949 en is overleden
in Genk op 19 januari 2026, omringd door haar familie
en gesterkt door het sacrament van de zieken.

Mia leeft verder in de vele mooie herinneringen van

haar lieve echtgenoot
Guido Thomassen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Johan en Nadia Thomassen-Vandyck
Gwendoline en Thomas
Gust
Oona
Jordy en Hanne
Thibau en Lander

haar zussen, broers T, schoonzussen en schoonbroers
haar nichten en neven
de families Caenen-Franssen en Thomassen-Panis

Op donderdag 22 januari 2026 is er gelegenheid om afscheid te nemen
van Mia en om haar familie te condoleren. U bent welkom tussen 18.00
en 18.30 uur in Uitvaartcentrum Mathei Bilzen, Hasseltsestraat 2.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de parochiekerk
Sint-Mauritius, Markt in Bilzen-Centrum op vrijdag 23 januari 2026
om 10.30 uur. Samenkomst vanaf 10.00 uur.

Aansluitend leggen we Mia te ruste op de begraafplaats

van Bilzen-Centrum, Oude Tongersestraat.

Met dank aan de artsenvan het Poorthuis, het teamvan het Wit-Gele Kruis
en het voltallig personeel van het ZOL-ziekenhuis in Genk.

Correspondentieadres: aan de familie van Mia Caenen
p/a Uitvaartcentrum Mathei - Hasseltsestraat 2 - 3740 Bilzen-Hoeselt




